
 
 
 
 

CRUISE  MOOI  NEDERLAND 
16 t/m 23 augustus 2013 

    

    

    

    

    

    

    

    

SCHIP: REMBRANDT van RIJN 
    

    

    

    

Deelnemers: Robert Brandt, Hans Broerse, Marco 

Dreissen, Renee Haitsma, Peter Hetterscheit, 

Evelien Vuijk en Ricky Zohlandt 

Begeleiders: Annette Moons en Ben Vermeulen. 



Evelien 
 
 
 
      Robert 
 
 
 
  
  
  
      Renee 

 
  
  

  
  Peter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
  
        Ricky 
 
 
 
Hans 
 

 
 
    

    

       Marco 
 
 
 
Ben 
 
 
 

 
 
            Annette 



Vrijdag 16 augustus. 
 
Vanaf acht uur kon er ingescheept worden. 
Toen de begeleiding, Annette en Ben, rond half acht ’s avonds bij de 
boot aankwamen, waren Evelien, Ricky, Robert, Renee en Hans al 
aanwezig. Even later werd Peter door zijn begeleidster gebracht en 
terwijl we aan de koffie zaten kwam Marco er al aan. Iedereen was 
ruimschoots op tijd aanwezig.  
De koffers zijn door het personeel netjes naar onze hutten / kamers 
gebracht. 
 
Onder het genot van de koffie hebben we ons aan elkaar voorgesteld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna zijn we om beurten onze koffers gaan uitpakken. 
 
Later op de avond hebben we allemaal nog wat gedronken en daarna 
zijn we richting onze hutten gegaan om te slapen.  
 



Zaterdag, 17 augustus. 
 
We hadden afgesproken om half negen met z’n allen te gaan ontbijten. 

 
Het ontbijt was erg uitgebreid en 
zag er allemaal geweldig lekker  
uit. 
 
 
 
Daarna moesten we nog wachten 
op andere mensen die mee 
zouden varen. Om kwart voor elf 
vertrokken we.  
 
 

De reis ging vandaag naar Amsterdam waar we tijdens het diner zouden 
aanleggen. 
 
We passeerden meerdere sluizen, onder andere de sluis van Driel. 
 

 
Tussen de middag hadden we een lunch die ook, net als het ontbijt, erg 
uitgebreid was. Zelfs met een kopje soep en een warm hapje erbij. 



Eind van de middag kregen we een ontvangstdrankje aangeboden en 
werd het personeel voorgesteld aan de deelnemers. 
 
Daarna werden we uitgenodigd voor het diner. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Als toetje Crème brulée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het diner hebben we nog een kleine wandeling in Amsterdam 
gemaakt. Terug op de boot hebben we nog een drankje gedronken. 
 
Daarna gingen de meesten naar bed. 



Zondag 18 augustus.  
 
Om 6.00 uur in de ochtend sloeg de motor van de boot aan, om naar 
Volendam te vertrekken. 
Wij hebben zoals elke ochtend weer van een heerlijk ontbijt genoten. 
 
Daarna hebben we 
kunnen zien hoe de 
boot in Volendam 
aanmeerde en de 
loopplank werd 
uitgelegd. 
 
 
Na de koffie zijn wij 
aan wal gegaan om 
Volendam te gaan 
verkennen.  
 
 
 

 
 
 
We hebben hier een 
kaasmuseum bezocht, 
waar we een privé 
rondleiding kregen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Natuurlijk moesten er wat souvenirtjes gekocht worden. 
Renee heeft een Ajax-Amsterdam vest gekocht, Hans plakplaatjes voor 
zijn vriendin en Peter een magneetplaatje. 
 

We hebben in Volendam nog wat gedronken op een terrasje en zijn 
daarna teruggelopen naar de boot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de boot heeft Evelien nog een sjaal gekocht voor haar schoonzusje 
en Renee een T shirt voor zichzelf met het logo van het schip erop. 



Om 13.00 uur vertrok de boot naar Hoorn. Zes mensen zijn Hoorn 
ingelopen. Het was er gezellig druk, er was ook kermis. 
Hoorn heeft een oud haventje met een mooi Havenhoofd en mooie oud 
Hollandse huisjes. Ook de “jongens van de bonte koe” hangen daar over 
de waterkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds na het diner was er live 
muziek. Er kon ook gedanst 
worden. 

 
 



Maandag 19 augustus. 
 
Al vroeg vertrok de boot 
uit Hoorn naar Sneek. 
In het Prinses Magriet 
kanaal zat een brug die 
zo laag was dat de 
kapitein het dak van de 
stuurhut naar beneden 
moest doen. 
 
 
 

 
Ook de vlaggen voor op de boot moesten 
naar beneden.  De boot kon toen nog 
maar net onder de brug door. 
 

 
 
 
 
In Sneek zijn we met z’n allen een wandeling gaan maken. 
 
 
De bekende 
“waterpoort” 
hebben we gezien, 
maar ook  het 
gezellige centrum 
met zijn winkeltjes. 
Peter heeft hier 
voor zichzelf een 
boek gekocht en 
Robert een koffie- 
mok voor zijn zus. 
 
 
 
 



We hadden tijd genoeg dus besloten we om op een terrasje nog een 
drankje te nemen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na het diner en de koffie was er een optreden door het personeel. 
Allerlei acts werden vertoond, erg leuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meteen na afloop gingen de meesten van ons naar bed. 



Dinsdag 20 augustus. 
 
Terwijl wij aan het ontbijt zaten, vertrok de boot naar Lemmer. 
Vandaag door bruggen en een sluis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Renee en Ben hielden 
alles goed in de gaten. 
 
 
 
Om 14.00 uur meerde de boot aan. 
Na de koffie zijn we een wandeling door Lemmer gaan maken. 
Hier heeft Marco een brandweerwagen gekocht en met z’n allen hebben 
we een drankje op het terras gedronken. 
 
 
 
Toen de boot weer 
vertrok, nu op weg naar 
Urk, begonnen wij aan 
ons Italiaans diner.  
Het personeel was ook 
helemaal op z’n 
Italiaans. 
 
 
 



Na het diner zijn Renee, Hans en Ben nog naar de vuurtoren van Urk 
gelopen. 
Peter is naar zijn kamer gegaan om te lezen en Robert heeft voetballen 
zitten kijken, PSV moest tegen A.C. Milaan spelen. Het werd 1-1. 
De anderen zijn naar de salon gegaan. In de salon hingen 15 sokken 
aan een waslijn. De vraag was: wat zit daarin ?? Door middel van voelen 
moest je proberen het te raden. Evelien is daar druk mee bezig geweest. 
Toen de heren van hun wandeling terugkwamen hebben ook Renee en 
Ben zich daar nog mee bemoeid. 
Alle antwoorden hebben we opgeschreven en ingeleverd.  
Met een voldaan gevoel zijn we toen naar bed gegaan. 



Woensdag 21 augustus. 
 
Terwijl wij zaten te ontbijten, vertrok de boot vanuit Urk naar Hasselt. 
 
 
 
Tijdens deze vaart heeft 
Renee een kijkje bij de 
kapitein genomen. 
 
 
  
 
 
 
 
We hadden die dag een vroege lunch omdat we daarna met de bus naar 
Giethoorn gingen. Daar aangekomen, hebben we een rondvaart 
gemaakt door het pittoreske Giethoorn. 

 
Het was zo druk, dat het af en toe file varen was. We hebben veel kleine 
bruggetjes, sloten en mooie boerderijen / huizen gezien. 
Na de rondvaart eerst lekker koffie gedronken met gebak erbij en daarna 
hebben we nog gewandeld door Giethoorn. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toen we op de boot terug waren, vertrok hij naar Deventer waar de boot 
om half elf aan zou komen. 
Na het diner hebben we meegedaan aan de “Rembrandt van Rijn” quiz.  
Maar eerst werd de winnaar van de sokkenquiz van de avond daarvoor 
bekend gemaakt.   
Wij, Tendens groep, hadden gewonnen! 
S ‘avonds werd ook direct de winnaars van de avond quiz bekend 
gemaakt. Daar hadden we een gedeelde 3e, 4e, 5e prijs. 
Het werd een late avond, dus daarna ging iedereen naar bed. 



Donderdag 22 augustus. 
 
Na weer een heerlijk ontbijt zijn we met z’n allen Deventer ingegaan. 
Het was heel mooi weer. Eerst een wandeling door het plaatsje gemaakt.  
 
Peter heeft weer een 
boek gekocht en 
Robert nog een CD.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk mocht een kopje koffie / 
chocolademelk met de beroemde 
Deventer koek niet ontbreken, dus 
maar weer een terrasje gezocht. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Om 12.00 uur vertrok de boot naar Zutphen waar hij om 3 uur aankwam. 
Ben is met Renee, Hans en Marco nog een korte wandeling door 
Zutphen gaan lopen, terwijl de anderen op de boot achter bleven. 
Sommigen zijn gaan rusten de anderen hebben op het zonnedek 
gezeten. 
 
Het was de laatste avond en deze werd afgesloten met “Kapiteins diner”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
De avond 
werd met 
muziek en 
dans 
afgesloten. 
 
 
 
 
 
 

En zoals elke dansavond, stond Evelien weer op de vloer. 
Zowel de kapitein, als de cruise manager, en het hoofd van de 
bediening, Daan, hier op de foto, waren haar danspartners. 
 
Na deze gezellige avond gingen we laat naar bed. 



Vrijdag, 23 augustus. 
 
Voor de laatste keer ons ontbijt.  
De boot was vanochtend al weer vroeg vertrokken uit Zutphen en rond 
9.00 uur legde de kapitein het schip in Doesburg aan. 
 
 

 
 
 
 
Enkele passagiers gingen hier van boord om nog een laatste wandeling 
te maken. Wij zijn aan boord gebleven.  

 
 
 
 
We zien Doesburg 
achter ons 
vervagen. 
Daarna hebben we 
het laatste gedeelte 
van de vaarroute 
bewonderd langs de 
IJssel en de Neder 
Rijn. 
 
 
 

 
Om precies 2 uur legde de “Rembrandt van Rijn”aan bij de Rijnkade in 
Arnhem, onze eindbestemming. 



Nu is de vakantie voorbij. 
 
We hebben een mooie week gehad, aan het begin wat regen, maar 
daarna erg mooi weer. Ik hoop dat jullie net zo veel genoten hebben van 
de vakantie als wij, de reisleiding. 
Misschien tot volgend jaar bij een andere reis van Tendens vakanties. 
 
Groeten van Ben en Annette 
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Later op de avond hebben we allemaal nog wat gedronken en daarna 
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We hadden afgesproken om half negen met z’n allen te gaan ontbijten. 

 
Het ontbijt was erg uitgebreid en 
zag er allemaal geweldig lekker  
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